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Lentekriebels in onze buik. 

Jonge knopjes aan de bomen ontluiken. 

De eerste bloesems tooien de natuur in 

zacht pastel. 

Vogels zingen vrolijk hun  

lenteliederen. 

De lente is overal voelbaar en hoorbaar. 

Pasen piept bijna uit zijn ei. 

Wat een geluk! 

 

 

Ook op school zijn zoveel grote en kleine gelukjes te ontdekken in elke dag! Geluk in het leren, geluk in het 

ontdekken en experimenteren, geluk in vriendschap en samenzijn met anderen, …  

 

Wij maakten voor jullie een overzicht van de voorbije weken en maanden waar onze kinderen en 

leerkrachten allemaal hun geluk in mochten ontdekken. 

  



 

Wat een feest! Jules was jarig en de kleuters van de zonneklas en konijnenklas mochten samen wafeltjes 

bakken en opsmullen! Wat een geluk dat wij kunnen proeven en smaken! Wat een geluk om dit feest te 

mogen vieren samen!  

  

Met het eerste leerjaar maakten we 

een prachtige cultuuruitstap. We 

bezochten het concertgebouw in 

Brugge en trokken dan verder naar het 

Gruuthusemuseum en het 

Groeningemuseum.  

We voelen ons echte geluksvogels!  



 

Naar aanleiding van Pyjamadag leerden we in het tweede leerjaar een liedje en dansje. 

Door de mogelijkheden van Bednet, konden we dit ook aanleren aan Lori. 
Als verrassing gingen we op tuinbezoek en konden we sinds lang eens samen met Lori dansen en zingen. 
We vonden dit een bijzonder hartverwarmend moment!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kinderen van de winokioklas en kikkerklas doken samen terug in de tijd. Ze brachten een bezoek aan 

het Middeleeuwse kasteel van Gent ‘het Gravensteen’. Wat een geluk om dit bewaarde stukje 

geschiedenis te mogen ontdekken en hierover bij te leren!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met klas 5 fietsten we naar de bibliotheek in Aalter. Een mooie kans om onze kennis van het verkeer nog 
eens te testen.    
We werden daar zeer goed ontvangen en deden een groepswerk op de tablets. 
Met het thema van de jeugdboekenmaand in het achterhoofd leerden we verschillende soorten boeken 
kennen rond geluk. Het was een zeer fijne ervaring waar we erg dankbaar voor zijn.  

 

 

De bloemenklas ging samen met de juf op berenjacht. De kinderen 

ontdekten het plezier van spelen met taal. Ze verdiepten zich in dit 

prachtige prentenboek en construeerden hun eigen prentenboek 

a.d.h.v. allerlei knutseltechnieken. Ze speelden het verhaal op 

creatieve wijze na!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leren is onderzoeken, nadenken, verder ontdekken, foutjes maken en eruit leren, verwonderd zijn en hier 

geluk in ontdekken! De kikkerklas verdiepte zich in de wereld van de spiegels en het spiegelen! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met team 4 trokken we erop uit naar een restaurant. We kregen de 

lekkerste soep ooit bij onze boterhammen en als kers op de taart 

nog een chocomousse als dessert.   

Wat fijn dat we de kans kregen om te zien hoe het allemaal werkt 

in een echte keuken.  

         

 

 



Wat hebben we ons reuze geamuseerd op onze kleutersportdag! Fietsen, klimmen, lopen, springen, 

klauteren, bouwen, … wat een bewegingsplezier! Wat een geluk!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Hoffelijk zijn op het openbaar vervoer, wat is dat precies? De leerlingen van het 3e gingen op speurtocht 

naar de antwoorden. Ze kregen stellingen verspreid doorheen de school en leerden hun mening hierover 

geven. Knap werk!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gingen met het 3e ook op zoek 

naar onze favoriete houding om 

even tot rust te komen.  

Een mooi moment!  



Onze lieve peuters beleefden een fijne sportdag op school. Springen op het springkasteel, een zoektocht in 

het bos en ontspannen met rustige yoga houdingen. Namasté!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

In het zesde leerjaar kregen we de kans om mee te doen met het project ‘Wetenschap op stap!’ 
De wetenschappers begonnen met een heel interessante PowerPoint over de werking van onze 
hersenen. Vervolgens kregen we de kans om de breinen van muizen te kleuren en te bekijken onder de 
microscoop. We bekeken ook boomschors, blaadjes, ... van dichtbij. Daarna mochten we ons eigen DNA 
bewonderen. We hadden veel geluk dat we de VIB van Gent mochten ontvangen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klaar om te vertrekken naar de ruimte? Wat een verwondering op de snoeten van de kleuters in de 
sterrenklas! In de ruimte kan je niet stappen maar zweef je! En met een raket kan je op ruimtereis naar de 
maan en de planeten! Wauw! 
  



 

Ook de kikkerklas en winokioklas beleefden heel wat lees- luister- en taalplezier bij het verkennen van de 

prentenboeken van de leesjury. 

De kers op de taart was de boekenzoektocht waarbij we in groepjes op zoek mochten gaan op school naar 

de boeken en bij de juf een vraag mochten beantwoorden over elk boek. Het lievelingsboek van de leesjury 

bij de derde kleuterklas werd ‘Vol met wol’.  

 

 

 

 



 

Tijdens de jeugdboekenmaand trokken 

we alle registers open om volop de 

jeugdboekenmaand te beleven. We 

deden tal van activiteiten waarbij we 

ondergedompeld werden in de ruime 

wereld van boeken. Al gehoord van een 

boekenrestaurant, boekenhoed of een 

blind date met een boek? We laten jullie 

meegenieten.  
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We wensen jullie een 

fijne vakantie en een 

vrolijk paasfeest toe! 


